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NBV ~ Marcus 10: 13 – 16 

13De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem 
te 13De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te 

laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, wond 
hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd 

ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik 
verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal 

er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen 
door hun de handen op te leggen 

 

  
  
  
  

 

Lied uit de Babybijbel, Corien Oranje en Marieke ten Berge   
 

Kom maar mee, dan gaan we naar Jezus 
  

Kom maar mee, dan gaan we naar Jezus   
Kom maar mee, want Hij is de Heer  
Zegt er een man: je mag niet komen  

Zeggen we: hup, aan de kant, meneer!   
Kom maar mee, dan gaan we naar Jezus  

Kom maar mee, want Hij is de Heer   
  

Kom maar mee, Hij geeft je zijn Zegen  
Kom maar mee, Zijn hand op je hoofd  

Hij is erbij, in zon en regen   
Hij doet wat Hij je heeft beloofd  

Kom maar mee, Hij geeft je Zijn Zegen  
Kom maar mee, Zijn hand op je hoofd 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


